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DAVID VLUGH (1611-1673)

Vermoedelijk geboren in Enkhuizen.

Wordt in 1639 benoemd tot Luitenant ter Zee bij de
Admiraliteit van het Noorderkwartier voor de Slag
bij Duins. Hij neemt vervolgens deel aan de
vlootblokkade voor Duinkerken onder Maarten
Harpertszoon Tromp.

Na een aantal jaren bij de koopvaardij gevaren te
hebben, komt Vlugh in 1658 toch weer in
aanraking met de Marine wanneer hij als schipper
van een transportschip deelneemt aan de Slag bij
de Sont, onder M.A. de Ruyter. Later vecht hij als
kapitein mee in het "Wapen van Nassau" in de
Vierdaagse Zeeslag. (1666)

Hij verwerft bijzondere roem in de Tweedaagse
Zeeslag (1667) wanneer hij er met enkele andere
kapiteins in slaagt de Ruyter, die in het nauw
gedreven was door de ongehoorzaamheid van
Cornelis Tromp, in de gelegenheid te stellen de
Nederlandse vloot in veiligheid te brengen door
onverminderd de Engelsen te blijven bevechten. Hij wordt voor deze daad bevorderd tot
Schout-bij-Nacht. Hij nam ook deel aan de Tocht naar Chatham, waarvoor hij voor zijn inzet
beloond werd met een gouden ketting met medaille.

Gedurende de Derde Engelse Oorlog nam hij met het vlaggenschip "Wapen van
Enkhuizen" deel aan de Slag bij Solebay. Een gecombineerde Engels-Franse vloot, die het
doel had een invasie op de Nederlandse kust uit te voeren, werd in 4 zeeslagen (Solebay,
2x Schooneveldt, en Kijkduin.) gedwongen tot de aftocht.

Het einde kwam voor David al gedurende de Eerste Slag bij Schooneveldt op 7 juni
1673.Vlugh liet hierbij het leven, evenals zijn schoonvader, Volckert Schram.

Beiden werden begraven in de Westerkerk te Enkhuizen.



